
 

 
Schoolbezoek  

Verzet tegen Slavernij 
 

Jullie zijn van harte welkom in onze tijdelijke tentoonstelling. We bieden in Verzet tegen slavernij 
geen rondleiding of schoolprogramma aan. We hebben daarom de volgende tips waarmee een 
bezoek zelf vormgegeven kan worden: 

o Vanwege de drukte en de beperkte ruimte in het museum, kun je het beste een tijdslot 
reserveren dat open staat voor bezoek met een audiotour. De tentoonstelling heeft zelf geen 
audiotour, maar op deze manier kunnen we jullie goed ontvangen.  
Dit kan in principe elke dag om 15.15 en 15.30, als er nog geen andere groep dit tijdstip heeft 
gereserveerd. Een reservering maken kan op onze website  
 
Komt deze tijd echt niet uit? Neem dan contact op met groepsbezoek@verzetsmuseum.org. Dan 
kunnen we kijken of we jullie bezoek op een ander moment mogelijk kunnen maken. 

 
o Je kunt je bezoek inhoudelijk voorbereiden met behulp van de zaalteksten. Deze kun je op onze 

website vinden. De zaalfilm van ongeveer 10 minuten ontbreekt in deze teksten.  
 

o Je kunt de leerlingen in de tentoonstelling een opdracht geven die past bij de inhoud van de 
lessen. Er liggen op zaal enkele vragen voor bezoekers. Deze geven misschien inspiratie: 

 
• Hoe ver weg, of dichtbij, voelt het slavernijverleden voor jou? 
• Welk geschiedenisverhaal mis jij in de schoolboeken? Wat hoop je dat voor de volgende 

generaties scholieren normaal wordt om in de geschiedenisboeken terug te lezen? 
• Denk jij dat je verschil kan maken in deze wereld (maakt niet uit hoe groot of klein)? 
• Welk verhaal uit de tentoonstelling maakt indruk? 
• Wat mag er voor jou straks niet ontbreken in het Nationaal Slavernijmuseum? 

 

  

https://www.verzetsmuseum.org/nl/audiotour
mailto:groepsbezoek@verzetsmuseum.org
https://www.verzetsmuseum.org/media/toegankelijkheid/grootletterboek_verzet_tegen_slavernij.pdf
https://www.verzetsmuseum.org/media/toegankelijkheid/grootletterboek_verzet_tegen_slavernij.pdf


 

Combinatie met De vaste opstelling 
 
Omdat de tentoonstelling niet groot is, is een bezoek goed te combineren met een bezoek aan de 
vaste opstelling van het Verzetsmuseum.  
 

 
Plattegrond met een combinatieroute van de tentoonstelling en de verhalen van mensen uit 
de voormalige koloniën in de vaste opstelling 

 
De vaste opstelling vertelt ook enkele verhalen van mensen vanuit de voormalige koloniën die in 
Nederland verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij kwamen relatief vaak in verzet (aan de 
kant van hun koloniale onderdrukker tegen het racistische naziregime). Voorbeelden hiervan zijn 
Anton de Kom en Evy Poetiray. Ze hoopten dat de Nederlanders, nu ze zelf waren bezet, meer 
begrip zouden krijgen voor hun streven naar onafhankelijkheid. Ze werken – met succes - 
welbewust samen met de illegale pers om de publieke opinie te beïnvloeden. 
 



 

 

Die samenwerking wordt geïllustreerd door deze poster van de verzetsgroep van Indonesische 
studenten Perhimpoenan Indonesia. Deze is te vinden in ons onderdeel over de bevrijding. Je ziet op 
de poster bijvoorbeeld dat er samenwerking was tussen de mensen uit Indonesië en Suriname en de 
Caribische eilanden. 

 

Hopelijk tot ziens, 

 

De afdeling Educatie van het Verzetsmuseum 

P.S. Extra interesse in de voormalige koloniën? Boek voor komend schooljaar het programma bij de 
nieuwe afdeling over verzet in de voormalige Nederlandse koloniën (vanaf eind 2024). 


