
Tijdens de oorlog maken de nazi’s veel propaganda (reclame) 

voor hun ideeën. Daarmee proberen ze de Nederlanders te overtuigen.

Joden zijn slecht
De propagandafilm De Eeuwige Jood draait in de 

bioscoop: Joden worden in de film vergeleken met 

ratten. Er hangen posters in de stad en ook krijgt 

iedereen propagandablaadjes in de brievenbus. De 

nazi’s willen dat de mensen gaan denken dat de 

Joden gemene rijkaards zijn. En als ze niet rijk zijn, 

zijn ze juist vies, dom en minderwaardig.

Hitler is aardig
De nazi’s willen de mensen overtuigen dat Hitler 

een sterke leider is, maar óók aardig voor zijn 

trouwe volgelingen.

NSB en propaganda



De NSB is voor alle 
Nederlanders
Als nazi-Duitsland de baas is in Nederland 

verbieden ze alle politieke partijen, behalve één 

partij: de NSB (de Nederlandse nazipartij). 

De NSB wil eenheid in Nederland en zegt: als er 

maar één partij is dan krijg je geen verdeeldheid 

in het land. 

Duitsland zal overwinnen
Overal hangen spandoeken en posters waarop staat dat Duitsland zal winnen. 

De Duitsers hopen dat door al deze propaganda de Nederlanders hun kant zullen kiezen. Iedereen 

wil toch bij de winnaar horen! In blaadjes staat dat de Duitsers krachtige wapens hebben. En in de 

bioscopen zijn beelden te zien van het sterke Duitse leger. Daar kan niemand van winnen! 


