
Joeri woont in Rusland. De Duitse legers vallen Rusland aan. Ze veroveren een deel van het 

land, maar Rusland is heel groot. Iedereen die vechten kan, helpt mee om de Duitsers tegen te 

houden. 

Dan bombarderen de Duitsers Leningrad, de stad waar Joeri woont. Er staan ’s nachts zoveel 

gebouwen in brand, dat het wel dag lijkt. En de Duitsers omsingelen de stad zodat niemand er 

meer in of uit kan. 

Er is steeds minder te eten. Joeri zoekt met zijn moeder op de koolvelden aan de rand van de 

stad naar achtergebleven koolbladeren om te eten. Joeri’s moeder maakt ook soep van water 

en laurierblad. Meer is er niet. Veel mensen gaan dood van de honger. Joeri is zo zwak, dat hij 

alleen nog maar in zijn bed kan liggen. 

Na meer dan twee jaar - 872 dagen – lukt het de Russen eindelijk om de Duitsers te verslaan. 

Leningrad is weer vrij. Joeri en zijn moeder hebben het overleefd! 
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